Beste leerkracht, ICCC-er of ander geinteresseerde

“Bekijk de dingen eens van de andere kant, dan weet je pas waar je mee te maken hebt...”
Uit DE VOLLE VUILKAR

Wat fijn dat jullie binnenkort naar onze theatervoorstelling komen kijken. Alle theatervoorstellingen
zijn natuurlijk bijzonder van zichzelf. Maar deze beleving is uniek in zijn soort.

We brengen het theater namelijk mee naar jullie school, er is geen podium, geen tribune en ook de
acteurs houden zich verborgen. Wel is er een echte vuilniswagen en draaien twee personen
vuildienst, die precies weten wat de bedoeling is en wat er van jullie verwacht wordkt.... En voor jullie
is het nog een grote verrassing! Avontuurlijk toch!?

De dingen uit de Vuilkar kunnen spreken en vertellen hun verhaal aan degene die het horen wil. De
spullen uit de Vuilkar waren ooit van allemaal andere mensen; mensen net als wij. Die ook allemaal
verschillend spreken of soms wat onverstaanbaar zijn of misschien zelfs wel praten in een andere

taal. Entoch kunnen we naar ze luisteren al zullen we ze nooit altijd begrijpen of kunnen verstaan.

DE VOLLE VUILKAR is een soort totaaltheater en de indruk van de klas en de beleving van de leerling
maken het eigen. Zij mogen hun eigen interpretatie geven aan de voorstelling en zijn vrij om hun
eigen herinnering mee te nemen, de vuilniswagen uit.

Gedurende de voorstelling gaan de kinderen hun indrukken, beleving en associaties willen uiten en in
deze voorstelling is dat geen enkel probleem. Mits het de andere klasgenoten niet stopt of uit de
concentratie haalt.

Wij waken hier zelf voor, er is altijd een vuilman in de wagen aanwezig die de controle bewaakt en in
een uiterste geval kan ingrijpen. Bij aanvang worden er heldere en duidelijke instructies gegeven. Dat
voelt misschien een beetje streng maar daardoor kan vervolgens iedereen vanuit het gareel zijn gang
gaan.

Als voorbereiding kunnen jullie samen onderstaande SOK-video kijken. Dit is een korte teaser
voorafgaand aan de voorstelling die jullie ook gemakkelijk vaker kunnen kijken.
https://youtu.be/x6HD1jEE0J8

We zien jullie graag bij de vuilbakken aan de straat,
Groet,
Roger, Dave, Tessa, Marja, Cees, Suus, Eric en alle anderen van het team S&VG.

Inspiratie voor De Volle Vuilkar vonden Schippers&VanGucht in een citaat van schrijver Samuel
Beckett: ‘Beste onbegrip, het is dankzij jou dat ik uiteindelijk mezelf zal zijn.’


https://youtu.be/x6HD1jEEoJ8

